
Beste familie, vrienden en genodigden, 

Hier zitten en staan we dan, met een gevoel van ongeloof. Onze Onno, onze 

voorzitter van schaakvereniging DBC is er niet meer, zo staat het op de rouwkaart. Hij 

is overleden, het is echt waar en onomkeerbaar. Terugzetten in de schaakstelling van 

Onno is niet meer mogelijk.  

 

Onno had vele gezichten. Op de rouwkaart staan veel van zijn capaciteiten en rijke 

intermenselijke contacten vermeld. Hij had een zeer hoge gunfactor. Je kon boos op 

hem worden, maar niet voor lang. Zijn vrolijkheid en humor overheersten zijn 

contacten. Een kaartspellen man, boerenbridge werd er gespeeld in het huisje in 

Steggerda, of klaverjas maar dan niet zonder discussie over het te volgen systeem. Hij 

had ook een liefde voor fietsen. Rond het IJsselmeer of de Elfstedentocht met Lucas 

en Manuel. 

 

Met name van zijn schaakgezicht wil ik vanuit DBC een aantal feiten benoemen, die 

ken ik tenslotte het beste, want schaken had een dominante rol in zijn leven. Niet 

voor niets staat dit in het ontwerp van de rouwkaart met de vele schaakmotieven.  

 

Onno werd op zijn 14e.  we spreken dan over september 1971, lid van DBC. Hij 

speelde al snel mee in de sterke jeugd destijds, met Sjaak Weenink, Joop Lengkeek en 

Jaap van der Tuuk bijv.  

 

Jaren later volgden de seniorencompetities en zelfs landelijke wedstrijden in de KNSB 

met schaakkanonnen van DBC zoals Lucas, Janton, Paul, Thijs en uiteraard Ben van 

der Laan en nog vele anderen. Wat wil je, Onno was ruim 51 jaar lid van DBC.  

 

Hij bleek zoals Hans Böhm het tijdens een clinic voor zijn 60e verjaardag  tegen hem 

zei: een liefhebber, schaken was zijn  ware liefhebberij.   

 

In de vele jaren bleek hij een grote verbinder binnen DBC. Onno was jarenlang 

redacteur van het clubblad de Schaakpraat en had befaamde interviews met leden, 

dit alles naast zijn  soms scherpe pen. Hij was 3 jaar jeugdleider, hij is intern 

wedstrijdleider geweest. 

 



Onno speelde al op jonge leeftijd in het 1e team en is de speler met de meeste caps in 

dat team, dit deelt hij samen met Ben van de Laan nl. meer dan 300 partijen. Hij was 

jarenlang teamleider en verbinder en schroomde niet om spelers die van de DBC-

radar verdwenen waren te benaderen om weer voor DBC te komen spelen  ..….  in 

zijn team. Hij was een ‘harde’ teamcaptain, remise aannemen/aanbieden?, altijd nee 

tenzij je vrijwel verloren stond. 

Hij heeft zelfs in de KNSB competitie een 4-4 uitonderhandeld met de teamleider van 

Delft  en dat terwijl nog 2 partijen onzerzijds op verlies stonden. Daarmee werd 

degradatie voorkomen en dat was typisch zo’n  huzarenstukje van Onno. 

Onno is zelf eenmaal clubkampioen geweest bij DBC in het jaar 2012. Hij speelde 

voorspelbaar met wit – zijn opening D4 stond bij hem niet ter discussie. Met zwart 

kwam hij vaak verrassender uit de hoek en ging menig afwijkende uitdaging niet uit 

de weg. Volgens mij had hij een stille liefde voor de zwarte stukken.  

 

Onno was in 1993 ook de bedenker en ontwerper van de DBC-schoonheidsprijs. Een 

uniek schaakbord waarbij de witte velden bestaan uit spiegelglas en op de zwarte 

velden elk jaar een nieuwe naam wordt toegevoegd. Dit is een naam van de speler 

die een partij instuurt voor het clubblad of de website, maar verplicht  van eigen 

analyse en commentaar voorzien. De beoordeling werd uitgevoerd door Onno zelf 

met Ben van der Laan en de winnaar van het vorige jaar.  

In 2005-2006 werd er hard gewerkt aan het jubileumboek van DBC ter ere van het 75-

jarig bestaan van onze vereniging. Ook Onno heeft daar zijn grote bijdrage aan 

geleverd.  

De laatste jaren was hij de voorzitter van DBC, met iedereen pratend en overleggend.                      

Sterk opkomend voor de jeugd binnen onze vereniging. Hij zag ook in dat de jeugd 

binnen DBC de toekomst had en zie de huidige doorstroom naar de seniorenteams 

staat volop in bloei, dit uiteraard mede door de niet aflatende inzet van Ron Smit en 

Thijs Dam en hun team en Onno zelf.   

 

Ik herinner mij graag een schakende Onno als volgt:                                                        

Het hoofd geklemd tussen zijn handen, maar vooral zijn wiebelende benen, dan 

moest je waarlijk oppassen! 

 Onno, grote dank voor alles en rust zacht.  


